
Zo smaakt een kampterrein 

 

Omschrijving 

Een maaltje maken zonder in de schappen van 

de supermarkt te moeten zoeken, het kan! 

De groenten en kruiden staan namelijk gewoon 

naast je tent.  

 

 

 

 

Op ons labelterrein staan ontzettend veel planten. Een groot deel van die planten zijn 

eetbaar. Koken met wilde planten is misschien iets waar je uit onwetendheid en door 

angst om zomaar planten te eten, nog nooit aan hebt gedacht. 

Maar als je een paar eetbare plantensoorten kunt herkennen en weet hoe je daarmee 

kunt koken, kun je al een geweldig programma hebben en een lekkere maaltijd 

bereiden. 

 

Wat dacht je van kruidensoep, brandnetelthee, 

vlierbloesemsiroop of vlierbessenjam. 

We zijn benieuwd wat je maakt, laat je het ons 

proeven? 

 

 

 

 

 

Leeftijd 

Welpen, Scouts en Explorers. 

 

Tijdsduur 

Je kunt deze activiteit zolang of zo kort maken als je zelf wilt. 

 

Materiaal zelf meenemen 

Bij deze activiteit horen 6 zoekkaarten deze kun je hier downloaden. 

Recepten vind je hier. Op de site van wildplukken.nl vind je veel extra informatie. 

Hier vind je ook wat er op dit moment het meest te vinden is in het bos. 

Potten en pannen om de heerlijkste gerechten op te bereiden. 

 

Materiaal aanwezig op Ada’s Hoeve 

Een bos vol eetbare planten. 

Kampstaf die je kan wijzen op plekken waar je planten zou kunnen vinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Scout Centre of Excellence for Nature and Environment (SCENES) 

Als Scenes Centre vinden wij het heel belangrijk de natuur op ons terrein, en 

dus ook de bomen en planten goed te beschermen. We vragen je met 

respect om te gaan met alles wat je vindt tijdens deze activiteit. 


